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Dit fragment mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid.

ZOMAAR EEN JONGEN

in een jeugdclub.
Knuffelbruine huid

en zeewiergroene ogen.
Wat koop je voor
kleuren

dacht ik nog.
Hoogstens

vage onrust bij

een aangewaaide song.



FIETSEND KWAMEN MIJN DIJEN

bloot

je ogen raakten in adem-

nood.

Daarna die buizerd

je keek en was

zijn tochtgenoot.

Ik geef toe dat

zijn vlucht

een machtiger schouwspel bood.



JE GLIMLACH

met die streepjes
soms

loopt hijj

uit de hand
helemaal over je gezicht
tot in de verste
uithoeken

en troont

In je ogen

waar ik al zit



DRrROOM:

ik woon in een boomhut
heerlijk los

van de grond
ik zing

beneden
sluipt

de leeuw
onmachtig.



DIE EERSTE SLOW

mijn neus
in je schouderholte
gravend naar geuren

mijn oorschelpen
groeiend
naar jouw woorden

mijn borsten
weerloos dicht
bij je handen

mijn ontroering

een oogopslag groot



WE KOCHTEN DWAZE DINGEN
op de rommelmarkt.
‘Liever iets overbodigs dan
iets nuttigs,” zei je.

‘Zoals verliefdheid dus,’
lachte ik

alzo de eerste vluchtige kus
uitlokkend,
ik

handig haasje.



WE WANDELEN AAN ZEE

en praten richtingloos
als de wind

woorden eerst
en dan

na vele stranden
pas dan

de handen



