
metamorfose 

 

je kruipt niet langer op het land 

dansend gaan je vleugels 

je landt in bloemen en in licht 

je schittert 

wat een mooi gezicht 

een bloem boven de heuvels 

 

Frank Eerhart 

 

Gedicht uit Frank Eerhart, Over dag en nacht, Divers, 1999. 
Dit gedicht mag enkel gebruikt worden voor educatieve doeleinden en niet verder worden verspreid. 


