
Uit de was 

Mijn konijn hangt aan de lijn, 

misselijk van het draaien achter 

het dikke ronde glas  kijkt hij me 

geschrokken aan. 

De knijpers doen zijn oren pijn, hij 

is weer schoon gewassen, maar is 

het nog wel mijn konijn nu hij zo 

fris naar zeepsop ruikt 

en niet meer naar mij? 
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