
uitlopers 

ook gedachten groeien  

naar het licht, soms gaan 

ze door het schedeldak 

en zie je iemand lopen 

met een hoofd waaruit 

een wereld spruit 

ik vroeg de vrouw met veer 

naar haar geheim, ze sprak 

van vogels en van voer 

een waterplek nabij de boom 

een ligstoel én een hark 

ze zei: haal uit je binnentuin 

de rotzooi van de ander weg 

maar laat wat blaadjes liggen 

als aarde voor de nieuwe dag 

na een maand of drie hoor je  

de vogels zingen in je kruin  

komt in jouw hoofd de zon op 
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